
Hieronder staat de scoutswet die elke week tijdens het openen wordt gebruikt, het zou fijn zijn als 

iedereen deze uit zijn hoofd kent. 

Een scout trekt er samen met anderen op uit om de wereld om zich heen te ontdekken en meer 

leefbaar te maken. 

Hij is eerlijk, vriendelijk en zet door. 

Hij is trouw, waardebewust en zorgt goed voor de natuur. 

Hij is behulpzaam en respecteert zichzelf en anderen 


